
Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over het huis waar je in woont.

Daphne uit Blokzijl schreef een tekst
over het huis waar ze in woont. Over
hoe het eruit ziet. Hoe de omgeving is.
Ze heeft de tekst geïllustreerd met een
foto.

Zoiets kun jij ook. Want we wonen
allemaal in een huis. Leuk om van
elkaar te horen hoe die verschillen en
hoe je zelf dat wonen ervaart.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over je huisdier

Karel hiernaast is een poes. Een kater
om precies te zijn.

Heb jij ook huisdieren? Welke? En wie 
is je favoriet? Waarom? Is het een 
echte vriend van je? Hoe ga je om 

met je huisdieren? Moet jij ze 
verzorgen? 



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over je verdriet

Petra is wel eens verdrietig. Ze vertelt
in deze tekst wat ze dan doet. Haar
twee beren Bera en Berres spelen
daar een grote rol bij.

Bijna iedereen kent verdrietige 
momenten. Wat doe jij als je verdriet 

hebt? Wat gebeurt er dan met je?   
Waar ga je naar toe? Wie troost 

jou? 



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over je kamer

Marloes schreef een tekst over haar
kamer. Ze heeft er een behoorlijk
rommeltje van gemaakt als je haar
tekst zo leest.

Jij kunt een tekst maken over jouw 
kamer. Hoe het eruit ziet. Maar ook 
over je bed, het uitzicht, de spullen, 

het opruimen, …..



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Waar je bang voor bent

Rachma maakte een tekst over angst . Ze
is bang om naar de badkamer te gaan.
Doordat ze stukjes tekst herhaalt wordt
de beschrijving van de angst extra
indrukwekkend.

En jij? Waar ben jij bang voor? 
En waardoor komt dat?  

Daarover kun je een tekst schrijven.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over je fantasie

Robert schreef een tekst over een
oude boom die kan denken en praten.
De boom praat met een man. Ook de
vogel in de tekst kan praten.

Dat is in het echt niet mogelijk. 
Maar in je teksten kun je volop 

fantaseren… en soms is dat best leuk.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over fantasie

Ook deze fantasie tekst is fantastisch.
Eerst denk je dat het allemaal echt is
en dan plotseling kan een ding, een
deur in dit geval, praten. Dat is
verrassend. De tekst zet de lezer op het
verkeerde been.

Heel veel succes met jouw 
fantasietekst die de lezer weet te 

verrassen.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over iets wat je graag zou willen

Meinarda zou graag een vogel
willen zijn. Ze legt in deze tekst uit
waarom.

En wie of wat zou jij willen zijn? 
En wat zou je dan gaan doen?



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over een droom die je had

Dromen zijn bedrog. Gelukkig
maar. Lees de tekst over de
droom van Jan maar eens en je
begrijpt het.

Elk mens droomt. Herinner je je 
een droom? Misschien kun je 
daar een tekst over schrijven.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over je mening

Martine houdt niet van bami. Ze laat
met deze tekst goed haar mening over
dat gerecht merken. Behalve over eten,
kun je ook een mening hebben over
leraren, broertjes of zusjes, school,
klusjes, huiswerk, tandenpoetsen,
boswachters, honden, televisiesterren of
vloggers, sporters, politici, …

Heb je al een idee waarover je een 
meningstekst gaat schrijven?



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over iets wat je stiekem doet

Martine schreef ook een tekst over
iets wat ze stiekem deed.

Natuurlijk doe jij altijd wat je ouders 
of leraren willen dat je doet. Maar 

soms ook niet… toch.

Over wat je allemaal stiekem 
uitspookt  kun je een tekst schrijven.  



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven?

Over je broertje, zusje, neefje, 
nichtje, …

Niels is het kleine broertje van Sjoerd.
Sjoerd vindt Niels leuk. Maar soms is
het ook grappig om hem een beetje te
plagen. In deze tekst lees je hoe Sjoerd
dat doet.

Heb jij ook broertjes of zusjes?  Of 
neefjes of nichtjes? Of zijn ze al ouder 
dan jij bent?  En hoe ga je met ze om? 
Beleef je samen avonturen? Misschien 

kun je er een tekst over schrijven. 

GEWOON NIELS.

Niels is mijn broertje. Als je 
zegt: “Ben je een jongetje?”, 
dan zegt hij: “Nee Niels, 
gewoon Niels”. “Ben je een 
meisje?” “Nee”
”Ben je dan een broertje?” 
”Nee Niels, gewoon Niels”. 
”Ben je dan Niels Holgerson?” 
”Nee Niels, gewoon Niels”. 
“Ben je dan Niels?” 
“Ja gewoon Niels”.

Niels speelt ook altijd met de 
Playmobil. Dan zegt hij: “Ik 
ben een pietie.” In plaats van 
politie. Dan vraag ik: “Hoe 
heet je dan Jantje?” 

NEE NIELS GEWOON NIELS.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven? En hoe dan?

Zopas kreeg je tips waarover je kunt
schrijven.

Hierna volgen voorbeelden van
manieren waarop je een tekst kunt
schrijven.

Deze manieren zijn ook genoemd op
de brevetten van de vrije tekst.
Hiernaast een voorbeeld van een
brevet. Op www.levendleren.nl kun
je meer brevetten vinden.

http://www.levendleren.nl/


En hoe dan?

Schrijven alsof je een verslaggever bent 

Robin schrijft dat hij naar de geiten-
boerderij is geweest. Maar hij doet dat
als een verslaggever van een krant.

Je kunt net als Robin dat doet een tekst 
schrijven over iets waar je bent geweest 

of wat je hebt meegemaakt. 
Jij bent dan de hoofdpersoon maar je 

schrijft als de verslaggever van de krant.



En hoe dan?

Schrijven alsof je de hoofdpersoon bent

Ilja heeft prachtig rood haar en speelt met 
een kleefballetje. Daarover gaat zijn tekst. 

Maar hij schrijft het zo dat hij het 
kleefballetje is. En dat levert een heel 

interessante tekst op.

Wat Ilja kan, dat kun jij ook. Het voorwerp 
waarover je schrijft wordt de hoofdpersoon in 
het verhaal. … als het over voetballen gaat… 
dan vertelt de voetbal hoe het voelt als jij er 
tegenaan trapt. Als het over een wespensteek 
gaat, dan vertelt de wesp hoe het is om jou 

een prik te geven … Als het … 



En hoe dan?

Als een spannend verhaal

Jelle en de ridders. Dat klinkt als de
titel van een spannend verhaal. En dat
doet Jelle ook met deze tekst. Hij
schrijft de tekst over het spelen met
zijn vriendje als een spannend ridder-
avontuur.

En dat is natuurlijk prachtig om ook te 
doen. In plaats van saai op te schrijven 
hoe het ging maak je er een spannend 

avontuur van. 



En hoe dan?

Als een recept, gebruiksaanwijzing

Je kunt een gebeurtenis ook opschrijven
als een soort recept. Eerst doe je dit
dan doe je dat en vervolgens gebeurt er
dit.

Hiernaast een tekst die als een recept,
gebruiksaanwijzing is gemaakt.

Vooral teksten die veel ‘en toen zinnen’ 
kunnen krijgen kun je op deze manier 

spannend maken.



Wat zal ik vandaag voor tekst schrijven? En hoe dan?

Alle teksten die je las zijn gemaakt
door kinderen. Ze komen uit het
boek Werken met vrije teksten, en
oude school- of klassenkranten van
scholen uit Malden, Blokzijl,
Emmen, Gent, Amsterdam, …..

Misschien komt er straks ook een
tekst van jou in deze presentatie te
staan, want we willen heel graag
jouw teksten lezen en misschien ook
gebruiken als mooi voorbeeld voor
andere kinderen. Stuur ze s.v.p. toe
aan info@levendleren.nl . Vergeet je
niet je naam en school erbij te
zetten?

mailto:info@levendleren.nl


Wat kan de school doen om meer teksten te schrijven? 

Scholen die meer werk willen maken van het schrijven van vrije teksten kunnen contact met
info@levendleren.nl opnemen. We bedenken dan in overleg wat de beste werkwijze is om deze techniek
te integreren in het onderwijs op jullie school.

mailto:info@levendleren.nl

